
 

 

De tuin… 

 

Voedselbos is natuurlijk een veel te groot woord. ;) Maar de tuin bevat zeker veel lekkers en er is ook 

goed over nagedacht. Deze is namelijk ingericht vanuit 3 invalshoeken:  

- blokkeren van inkijk vanuit de woning achter hen (zowel in de tuin, op het terras als in de eetkamer 

uitbouw) 

- schaduwrijke plekken in de tuin creëren voor de kinderen  

- zoveel mogelijk eetbare (oogst)beplanting.  

 

In de achtertuin vind je onder andere de volgende zaken die je kunt snoepen: pitloze rode druiven, 

saffraan, meerdere appelsoorten, peren, kersen, kiwi's, vijgen, moerbeien, perziken, walnoten, 

diverse kruiden als munt, tijm, salie, bieslook, hop, frambozen en blauwe bessen. 

 

Smakelijk!  

 

 


